
Staakt-het-vuren zou Hamas de kans geven zich te herpakken, dus 

Nederland had tegen moeten stemmen 
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In plaats van zich van stemming te onthouden had Nederland tegen een VN-resolutie moeten 

stemmen die oproept tot een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, vindt oud-CIDI-directeur 

Ronny Naftaniel. 

 

De meeste westerse landen onthielden zich van stemming bij een VN-resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren tussen 

Israël en Hamas. Beeld anp 

D66, SP en PvdA-GroenLinks willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces om te debatteren 

over de stemonthouding van Nederland bij een VN-resolutie, die oproept tot een onmiddellijk staakt-

het-vuren tussen Hamas en Israël. Zij vinden dat ons land de resolutie had moeten steunen. Sommige 

politieke partijen en maatschappelijke organisaties roepen zelfs op tot het instellen van sancties 

tegen Israël. 

 Hoezeer ik het verdriet over de slachtoffers onder de Palestijnse burgers begrijp, en deel, ben ik zeer 

verbaasd over de kortzichtigheid van de verlangens van de genoemde politieke partijen.  

Een staakt-het-vuren zou Hamas alle gelegenheid geven zich te herpakken om, zoals al vele malen is 

vertoond, de strijd weer te beginnen als het hen, of hun Iraanse broodheren, uitkomt. De 

uiteindelijke slachtoffers van deze dodelijke gevechtsreeksen zijn de Palestijnse en Israëlische 

burgers.  

menselijk schild 

Gaza moet verlost worden uit de greep van Hamas. Gazanen verdienen rust en voorspoed, niet om 

elke keer als menselijk schild te moeten dienen voor de destructieve aspiraties van islamitische 

radicalen. Hoe langer de militaire uitschakeling van Hamas bovendien op zich laat wachten, hoe 

sterker het gevaar toeneemt dat het conflict ontaardt in een regionale oorlog met wellicht 



honderdduizenden slachtoffers. Zeker als een nucleaire macht als Iran zich in het conflict zou 

mengen.  

Om op dit moment het leed van Palestijnse burgers zoveel mogelijk te beperken zijn er humanitaire 

corridors, voldoende voedsel en water nodig. Geen brandstof, want Hamas heeft volgens Arabische 

en Israëlische bronnen nog maanden voorraad. Die wordt ingezet voor de oorlogvoering en niet voor 

het laten functioneren van ziekenhuizen.  

De staakt-het-vuren resolutie van de VN was een onding. De aanleiding van de oorlog werd niet eens 

benoemd: de slachtpartij op Israëlische burgers van 7 oktober. En dus niet Israëls recht op 

zelfverdediging. Daarnaast ontbrak de oproep aan Hamas om de 230 Israëlische gegijzelden 

onmiddellijk vrij te laten.  

Als het aangevraagde Kamerdebat ergens over zou moeten gaan is het de vraag waarom Nederland 

niet tegen deze resolutie heeft gestemd. De EU-leden Tsjechië en Oostenrijk deden dat immers wel. 

In Tsjechië is de verontwaardiging over de aanname van resolutie zo groot, dat regeringsleden zelfs 

opperen de VN te verlaten (hetgeen onverstandig zou zijn). 

Israël, dat op 7 oktober net zo overvallen is als Oekraïne door de Russen, verdient dezelfde steun en 

empathie zoals we die voor Oekraïne hebben. Het instellen van sancties tegen Israël, zoals sommigen 

voorstellen, is het belonen van terroristische agressie.  

blokkade 

Als één partij de vredeskansen in het Midden-Oosten jarenlang geblokkeerd heeft, is dat Hamas. Hun 

rol in de jaren negentig, toen ze Israëlische winkelcentra en bussen opbliezen om de Palestijns-

Israëlische vredesonderhandelingen te frustreren, was ontluisterend en helaas dus effectief.  

Als de destructieve rol die Hamas speelt nu kan worden uitgeschakeld en de Israëlische regering is 

afgetreden wegens het falend beleid op meerdere fronten (zoals de ongebreidelde steun aan de 

kolonisten), ligt de weg open voor hernieuwde vredesonderhandelingen tussen beide volkeren. 

Daarop moeten we nu inzetten.  

Door Hamas te laten wegkomen via een wapenstilstand, bevestigen we slechts de jarenlange 

uitzichtloosheid van Palestijnen en Israëli’s op een veiliger toekomst. 

 

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1198110/staakt-het-vuren-zou-hamas-de-kans-geven-zich-te-

herpakken-du#/reader 

 

LEES OOK 

Bijna alle Arabische landen weigeren Hamas te veroordelen in de Verenigde Naties. Dreigt 

escalatie? 

 

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie.  
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